
Gewoon zijn 

 

Waarom kan je als mens er niet gewoon zijn? 

Waarom wordt er altijd verwacht dat je een keuze maakt? 

Waarom moet je kiezen, waarom kan je gewoon niet de dag door en er gewoon zijn....doen wat je 

voelt..... 

 

Waarom wordt er altijd wat gevraagd: kies je voor hem of hem of haar en haar? 

Kies jij voor stigma of zonder Stigma? 

Kies jij voor stoornissen of beperkingen? 

 

Kies jij voor recht of krom? 

Kies jij voor blauw of wit? 

Kies jij voor Ajax of Feijenoord? 

 

Kies jij voor wel Engels in Amsterdam of alleen Nederlands? 

Kies jij voor licht of donker? 

 

Waarom niet gewoon grijs zijn, waarom niet gewoon als het licht is een donker rustplekje maken en 

als het donker is een lichtje aan doen....dat het er allemaal kan zijn. 

 

Waarom moet je keuzes maken, waarom wordt je dat gevraagd? 

 

Soms wil ik gewoon niet kiezen, soms wil ik gewoon zijn...... 

 

Er zijn zoals ik ben zoals ik mij voel. 

 

Ik hoef niet bij een groep te horen of hoef niet aardig gevonden te worden ik wil gewoon rust en 

vrede........ 

 

Is dit zoveel gevraagd? 

 

Laat me gewoon even zijn en dan komt het vanzelf wel dat ik een keuze wil maken of niet. 

 

Ik kies om niet te kiezen. 

Ik kies er om er gewoon te zijn, zonder woorden alleen met een gevoel van liefde voor mijn mede 

mens. 

 

Ik ben er gewoon! 

Ik wil gewoon zijn! 

 

Lana 


